In deze rubriek komt een jonge Blondelief-
hebber of liefhebster in de picture. Vind je
het ook leuk om hier eens in te staan of wil
je iemand opgeven stuur dan een email
naar info@blondestamboek.nl

Tekst Vera Koekoek

Ik woon niet op een boerderij, maar
mijn oom Marcel Gerritsen heeft een
boerderij met ongeveer 100 Blonde
d’Aquitaines in totaal. Mijn twee pony’s
staan daar ook, dus ik kom er veel. Waar
ik tijd over heb probeer ik Marcel met de
koeien te helpen. Soms vraagt hij ook of
ik hem wil helpen met de dagelijkse
dingen, zoals koeien halen. Ik vind zelf
vooral het oefenen met lopen aan het
halster en de dieren helemaal klaar-
maken voor de keuring het leukst om te
doen.

Ik doe nu de opleiding paardensport en
paardenhouderij. lk wist toen ik voor
deze studie koos nog niet wat ik wilde
studeren, maar ik mocht geen tussenjaar
nemen omdat ik nog leerplichtig ben.
Omdat ik wel veel van de paardensport
houd, ben ik deze studie gaan doen. Ik
vind de studie leuk, maar heb geen
ambities om iets in de paardenwereld te
doen later. Paardensport is voor mij
meer hobby dan werk. De opleiding
duurt drie jaar. Ik ben nu een beetje aan
het uitzoeken welke opleiding ik na
deze studie wil gaan doen. lk heb nu
echt nog geen idee.

Mijn interesse voor de Blondes is ont-
staan door mijn oom Marcel Gerritsen.
Toen ik 10 jaar oud was, had Marcel een
lepkalfje genaamd Marietje Malo. Met
Marietje ging ik af en toe wandelen aan
het halster. Dat ging op een gegeven
moment zo goed dat Marcel haar had
opgegeven voor de keuring. We gingen

naar de keuring met vooral als doel om
geen laatste te worden. En dat is gelukt,
want we werden een-na-laatste. In de
kinderrubriek heb ik wel gewonnen.

Op diezelfde keuring werd een stier
van Marcel, Lasse Malo, Algemeen
Kampioen. |k vond meedoen aan de
keuring zo leuk dat ik sindsdien eigenlijk
altijd mee ben geweest. Ik doe nu geen
kinderkeuringen meer, maar vind het
nog steeds leuk om mee te gaan. Als ik
geen andere dingen gepland heb, ga ik
graag mee om te helpen.

Mijn grootste hobby is mennen. Mennen
is het rijden met paard en wagen. Daar
ben ik erg fanatiek mee bezig. Deze
hobby is ontstaan door mijn opa. Mijn
opa is ooit met melkkoeien begonnen.

Op gegeven moment wilde hij wat an-
ders, dus ging hij naar de markt om deze
koeien te verkopen zodat hij kon begin-
nen met het fokken van Blonde
d’Aquitaines. Op de markt zag hij twee
mooie pony’s staan en heeft deze ge-
kocht. Hij is vanaf toen begonnen met
mennen. Ik heb het mennen dus meege-
kregen van mijn opa en ben er zelf mee
begonnen vanaf mijn zesde. Het gaat erg
goed en ik heb in 2022 voor Nederland
mogen uitkomen op het Europees
Kampioenschap jeugd. Daar ben ik 7e
geworden. Op dit moment ben ik bezig
met de selectie voor het EK van 2024. In
totaal zijn er vijf selecties waar je aan

mee moet doen om te kijken of je
geselecteerd wordt voor het EK. Dat is
dus nog even spannend!

Op de wedstrijden zijn we altijd met een
vast clubje uit heel Nederland. De wed-
strijden duren vaak meerdere dagen.
Mijn oom maakt vleespakketten van het
vlees van zijn koeien. Ik heb een keer
zo'n pakket met hamburgers mee-
genomen naar een wedstrijd. Ze vonden
de hamburgers van ons eigen familie-
recept zo lekker dat het inmiddels vaste
prik is om op één avond een broodje
hamburger te eten met z'n allen. Ik mag
sindsdien niet meer zonder het vlees op
de wedstrijden komen, haha.

lk heb nu geen specifieke toekomst-
plannen. Ik zie wel hoe het loopt. Mijn
einddoel is om ooit het WK mennen te
halen. Het EK is natuurlijk leuk, maar het
WK halen is voor mij echt een droom.
Daar is nog wel veel oefening en tijd
voor nodig, maar hopelijk lukt het ooit.
Later zou ik het ook wel leuk vinden om
wat Blondes te hebben, maar dat ligt er
ook aan hoe de toekomst loopt. Ik laat
het vooral lekker op me afkomen.
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